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Zeer geschikt voor oudere spelers.
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(Als het doek opgaat is het toneel leeg. Op het tafeltje
staan een paar glazen o.i.d. Na enkele ogenblikken
komt de ober op, zet de glazen op zijn dienblad en
veegt met een doek over het tafeltje. Hij kijkt naar
boven, sluit zijn ogen en staat een ogenblik te genieten
van de zon. Dan gaat hij af. Na enkele ogenblikken
komt Anouk op, gevolgd door Hilde. Ze kijken om zich

heen)

Zullen we hier gaan zitten?

Een prima plekje. (De beide dames gaan zitten)
(Sluit haar ogen en kijkt naar boven) Heerlijk dat zonnetje
he?

Mijn dag kan niet meer stuk.

(Kijkt om zich heen) Nu nog een ober.

(Kijkt ook. Wijst) Daar is hij.

(Roept) Ober. (De ober komt)

Goedemiddag dames, wat mag het zijn?

Twee rode wijn alstublieft.

Twee rode wijn. Wilt u er misschien iets bij knabbelen?
(Tegen Hilde) Wil jij knabbelen?

Knabbelen?

Een nootje, een zoutstengeltje.

Zal ik u eens wat vertellen ober.

Ga uw gang mevrouw.

Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik uitgeknabbeld ben.
Ach ...

Mijn man trouwens ook. Wij zijn al jaren volkomen
knabbelloos.

Och, wat vervelend voor u.

Nee hoor, heerlijk rustig.

Twee rode wijn dan maar?

Twee rode wijn ober.

Ga ik voor u regelen. (Ober af)
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Kijk, ik had wel kunnen bellen natuurlijk, maar ik dacht: kom,
laat ik haar maar even met rust laten.

Dat had je rustig kunnen doen hoor, bellen bedoel ik.

Maar vertel, hoe gaat het nu met je?

Ach, je moet toch verder he.

Het leven gaat gewoon door.

Precies.

Maar ik zie aan je dat het heel zwaar voor je is.

Och ...

Je straalt het uit.

Het gaat wel.

Ik voel dat. Ik ben heel erg mediamiek begaafd.

Wat ben je?

Mediamiek begaafd.

En wat moet ik me daar precies bij voorstellen?

Ik ben zeer heldervoelend. Ja, ik kan er niets aan doen, ik heb
dat nu eenmaal.

Lijkt me lastig.

Heldervoelend, helderziend, helderhorend, noem het maar op,
ik heb het allemaal. Daarom zeg ik: je straalt het uit, ik voel
het.

Nogmaals, het gaat wel.

(Komt op met dienblaadje waarop twee glazen rode
wijn. Zet deze op tafel) Zo dames, voor u een rode wijn.
Geniet ervan.

Dank u wel. (Ober af)

Nee Anouk, je hoeft je voor mij niet flink te houden hoor.

Doe ik ook niet.

Laat je tranen maar rustig de vrije loop.

Ik heb geen tranen.

Nee, op een gegeven moment heb je zoveel gehuild, dan zijn
de tranen op he?

Als jij het zegt.

Dan huil je alleen nog maar van binnen.

Valt reuze mee.
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Ik voel het he, ik voel het heel erg sterk.

Als je er maar niet mee gaat zitten.

Een sterk vibreren, heel diep in mij.

Kijk maar uit dat je niet van de stoel vibreert.

O meid, zie je het voor je? Ik hier vibrerend op de grond.

Ik zal de ober waarschuwen. Niet dat hij z'n nek over je breekt.
(Komt naar de dames) Had u mij geroepen mevrouw?

Nee ober.

Dan zal ik mij hebben vergist. (Ober weer af)

Hoe lang is het nu geleden?

Deze week een half jaar.

Uitgerekend in die periode moest Koen voor zaken naar
Amerika en vroeg mij om mee te gaan. Zoiets kon ik niet laten
lopen natuurlijk.

Absoluut niet.

Anouk en Sjoerd, zeiden Koen en ik altijd tegen elkaar. Anouk
en Sjoerd, een stel uit duizenden.

Och ...

Nee, geen speld tussen te krijgen. Jullie waren een eenheid. Ik
heb dat altijd heel erg sterk aangevoeld.

Ach ja, natuurlijk.

Dat is nu eenmaal mijn gave. Soms lastig, maar overwegend
prettig hoor. Zoals in jullie geval. Als ik aan jullie dacht kreeg ik
altijd zo'n heerlijk warm gevoel van binnen.

Een innerlijk vibreren.

Nee, meer een laaien. Een laaiend vuur waar ik me zo fijn aan
kon warmen.

Dat kreeg je van ons?

Jullie waren één. Jullie gingen in elkaar op. Twee handen op
één buik. Begrijp je?

Ik doe m'n best.

Anouk, jij en Sjoerd hadden een huwelijk uit duizenden. Punt
uit!

Drink je glas leeg, dan bestel ik hog een wijntje. (Drinken

allebei hun glas leeg) Ober?



